
 

 

 

Trots zijn en vooroordeel       Jane Austen  

 

Informatie over Jane Austen: 

Jane Austen werd geboren op 16 december 1775 in Winchester in Engeland en overleed op 

18 juli 1807. Ze was een Engelse romanschrijfster, die tot de Engelse adel behoorde. Haar 

vader gaf haar onderwijs. In haar romans beschreef ze  kritisch hoe vrouwen afhankelijk 

waren van het huwelijk om hiermee sociale status en veiligheid op te bouwen. Aan het eind 

van de 18
e
 eeuw was dit een actuele sociale kwestie. 

Jane Austen heeft verschillende romans geschreven, waar ‘Pride and prejudice’ er één van 

is. 

 

Opdracht.  

Beantwoord volgende vraag voordat je de tekst gaat lezen. 

1 Welke verwachting heb je omtrent de inhoud van de tekst als je de titel van het boek leest? 

 

Ga nu de tekst lezen. 

 

Hoofdstuk 1  

 

Iedereen is het erover eens, dat een alleenstaande man , die veel geld en bezit heeft, een vrouw 

nodig heeft. Al is er ook nog zo weinig bekend over de gevoelens en de opvattingen van zo’n man 

als hij zich pas in de streek komt vestigen. Deze waarheid heeft zich stevig geworteld in de geest 

van de families die daar in de buurt wonen. Als hij voor het eerst  in de buurt komt, wordt hij door 

veel families goed bekeken en gezien als een echtgenoot voor één van hun dochters.                               

‘Mijn lieve Bennet,’ zei z’n vrouw op een dag tegen  hem ‘heb je al  gehoord, dat Netherfield  Park 

eindelijk verhuurd is?’                                                                                                                   

Meneer Bennet antwoordde ‘Nee’.                                                                                                            

‘Maar toch is het zo,’ zei ze .‘Zojuist  is mevrouw Long hier geweest en zij heeft me er van alles 

over verteld’.                                                                                                                                        

Meneer Bennet gaf geen antwoord.                                                                                                     

‘Wil je niet weten, wie het gehuurd heeft?’ riep zijn vrouw ongeduldig uit.                                           

‘Als jij het me wilt vertellen, heb ik er geen bezwaar tegen om het te horen’.                                   

Dit was uitnodigend genoeg.                                                                                                                                   

‘Nou lieveling, je moet weten dat mevrouw Long zegt, dat Netherfield gehuurd is door een rijke 

jonge man. Hij komt uit het noorden van Engeland. Hij kwam vorige week maandag in een koets 

met vier paarden om het huis te bezichtigen. Hij was er zo door verrast, dat hij direct met Meneer 

Morris instemde. Ze zei, dat hij er eind september in gaat wonen en dat een paar van zijn bedienden 

de volgende week al in het huis komen.                                                                                                           

‘Hoe heet hij?’                                                                                                                                     

‘Bingley.’                                                                                                                                             

‘Is hij getrouwd of niet ?’                                                                                                                            

‘Oh, ongetrouwd, mijn lieveling. Ik weet het zeker; een alleenstaande man met veel geld. Vier of 

vijfduizend  pond per jaar. Wat is dat fijn voor onze meiden!’                                                          



 

 

‘Hoe dat zo? Wat gaat hun dat aan?’                                                                                                     

‘Mijn lieve Bennet, wat ben je toch vervelend !’, zei zijn vrouw Je snapt toch wel, dat ik erover 

denk hem met één van onze meiden te laten trouwen?’                                                                  

‘Komt hij daarom hier wonen?’                                                                                               

‘Daarom? Wat een onzin! Hoe kun je dat zeggen? Maar….hij zou best op één van hen verliefd 

kunnen worden. Zo gauw als hij hier woont, moet je hem eens opzoeken.’                                        

‘Ik zou niet weten waarom. Ga jij maar met de meiden. Of stuur ze alleen. Dat is misschien nog wel 

zo goed; want jij bent minstens zo aardig om te zien als zij en meneer Bingley zou jou wel eens het 

leukst kunnen vinden. ‘                                                                                                                                 

’Je vleit me, lieveling. Toen ik jong was, was ik zeker niet lelijk, maar ik wil niet beweren, dat ik nu 

nog iets bijzonders ben. Een vrouw met vijf volwassen dochters moet eens ophouden om aan haar 

eigen uiterlijk  te denken’ 

Uit: ‘Trots en vooroordeel’, een vrije vertaling uit ‘Pride and Prejudice’ 

 

Vragen: 

2. In de tekst wordt verteld over personen en er wordt door een verteller verteld.  

    a. Wat zie je het meest? b. Leg dit uit en gebruik twee voorbeelden. 

3. Lees de openingszinnen van de tekst.  

    a. Uit wiens gezichtspunt zijn ze beschreven? b. Leg uit waaraan je dit kunt  zien. 

4. Wanneer je dit hoofdstuk leest, krijg je een eerste indruk van meneer Bennet en mevrouw Bennet.  

    a. Hoe zou je hun karakters kunnen omschrijven ? b. Hoe is hun relatie tot elkaar?  

    c. Illustreer beide antwoorden met een voorbeeld. 

5. Mevrouw Bennet is op een gegeven moment geïrriteerd .  

    Schrijf de woorden/ zinnen op waaraan je dit kunt zien. 

6. Jane Austen schreef haar roman over een actuele kwestie aan het eind van 1800.  

    a. Denk jij dat deze tekst vertelt  over  de geschiedenis en de sociale omstandigheden  van toen? 

    b. Leg dit uit met een voorbeeld uit de tekst. 

7. Bekijk het antwoord op vraag 1 nog eens.  

    a. Zijn de verwachtingen die je over het onderwerp van de tekst had uitgekomen? 

    b. Leg dit uit aan de hand van een voorbeeld uit de tekst.  

 

 

 

_________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 



 

 

Jane Eyre by Charlotte Bronte  

Chapter 12  

  

Women are supposed to be very calm generally: but women feel just as men feel; they need exercise 
for their faculties, and a field for their efforts, as much as their brothers do; they suffer from too 
rigid a restraint, too absolute a stagnation, precisely as men would suffer; and it is narrow-minded in 
their more privileged fellow-creatures to say that they ought to confine themselves to making 
puddings and knitting stockings, to playing on the piano and embroidering bags. It is thoughtless to 
condemn them, or laugh at them, if they seek to do more or learn more than custom has pronounced 
necessary for their sex.”,,Un  

  

  

  

  


